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VOORBEREIDING 
 

Muziek: J.S. Bach, Orgelbüchlein: 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij lied 62a (3x) 

1: Bij God alleen verstilt mijn ziel, 

van Hem komt mijn bevrijding. 
 

Bemoediging en drempelgebed 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 

g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) : Lied 518:1 en 7 

1: Hoe helder staat de morgenster, 

en straalt mij tegen van zo ver, 

de luister van mijn leven. 

Kom tot mij, zoon van David, kom, 

mijn koning en mijn bruidegom, 

mijn hart wil ik U geven. 

Lieflijk, / vriendelijk, /schoon en heerlijk, 

zo begeerlijk, / mild in ’t geven, 

stralend, vorstelijk verheven. 
 

7: Hoe is Hij mij zo innig na, 

de alfa en de omega, 

mijn hart doet Hij ontbranden. 

Hij zal mij tot zijn lof en prijs 

opnemen in zijn paradijs, 

dan klap ik in de handen. 

Amen, / amen, / kom mij troosten 

allerschoonste, / mijn begeren, 

toef niet langer, kom o Here. 
 

Groet: 

vg: De Heer zij met u. 

g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyriegebed 
 

Glorialied:  Lied 906: 1 en 8 
1: God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in ’t stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem / heft tot Hem 
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 

8: Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 
Waar ik ga zit of sta, laat mij U aanschouwen, 
met een stil vertrouwen.      

 

Zondagsgebed 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Aandacht voor de kinderen 

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’. 
 

1e schriftlezing:  Jesaja 61,10-62,3 
 

Zingen: Lied 825: 1 en 3 

1: De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

3: Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 

heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 

te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar 

in zijn verbond te leven. 



 

2e schriftlezing: Lucas 2,33-40  
 

Zingen: Lied 159a: 1 en  2  (Lofzang van Simeon; Nunc dimittis) 

1: Nu is het woord gezegd 

waarmee, o Heer, uw knecht 

wordt vrijgekocht in vrede, 

mijn ogen zijn vervuld 

van ’t heil dat Gij onthult 

en dat Gij doet geschieden. 

2: Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 

een schouwspel voor de tijden, 

een licht is opgegaan, 

het zal de nacht verslaan 

en Israël verblijden. 
 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 1000: 1, 2 en 5 

1: Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op, 

feest voor armen in het duister. 

refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 

2: Wij zagen mensen teer en fier, 

bloeien in steenwoestijnen. 

Wij zagen hoe de schepping nieuw 

gloort in vrede zonder einde. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen? 
 

5: Wij zagen God verloren staan, 

zullen zijn kinderen komen? 

Wij zagen Gods hart opengaan: 

levend water, rijke stromen. 

Refrein: Komt Hij terug op onze weg, 

keert Hij verharde harten? 

Wanneer komt Hij met licht en lef, 

zaaigoed in onze handen?  
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 

1e Studentenpastoraat Rotterdam, 2e Kerkenwerk 
 

Slotlied: Lied 903: 1 en 5  *We zingen dit lied staande. 

1: Zou ik niet van harte zingen 

Hem die zozeer mij verblijdt? 

Want ik zie in alle dingen 

niets dan zijn genegenheid. 

Is de hartslag van het leven 

niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer, 

die in dienst van Hem zich geven. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 
 

5: Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, 

en zo slaap ik rustig in, 

dat ik elke nieuwe morgen 

opgewekt mijn werk begin. 

Ach, in angst en in ellende 

zou ik leven, als ik niet 

wist, dat God de Heer mij ziet, 

als ik God, mijn God niet kende. 

Alle dingen hebben tijd, 

maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Wegzending en zegen (gezongen amen) 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 
 


